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Nieuwsbrief voor de  periode van 28 april t/m 4 juni 2023 
 

VIERINGENROOSTER
 

Vrijdag 28 april Seniorenviering 
10.00 uur Eucharistie 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Tinus Jacob  
 
Zondag 30 april GEEN VIERING 
 
Zondag 7 mei Woord- en communieviering 
9.00 uur Voorg.: André van Boven 
 Lector: Antoinet de Winter 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 
Zondag 14 mei Woord- en communieviering 
10.00 uur Voorg.: VEP, Ellen Pattiasina 

Marian Plasschaert  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Dook Musters  
 
Don.dag18 mei Hemelvaartsdag 
 GEEN VIERING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 21 mei Oecumenische viering 
10.00 uur Voorg.: José Jacob, Paul Crijns 

(gg.Willibrord), Riek Zwart en 
Livestream ?? Marien van Staalduinen (PGS) 
 Kinderwoorddienst 
 Koor: Alliance  
 Koster: Tinus Jacob ? 
 
Vrijdag 26 mei Seniorenviering 
10.00 uur Eucharistie 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: David v.d. Schans 
 
Zondag 28 mei Pinksteren 
9.00 uur Eucharistieviering  
 Voorg.: Ton Huitink  
 Lector: Mirjam Kemps  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Dook Musters 
 Extra coll.: Pinksteractieweek 
   Nederl. missionaris 
 
Zondag 4 juni Eucharistieviering 
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Greet van ’t Hul  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 

- 28 april t/m 14 mei: Ina Hindle en Mirjam de Clerck. 
- 21 mei t/m 28 mei: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
- 4 juni: Maria Vette. 
 
 

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK 
 

Vieringen met “livestream” rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden. 

• U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl 

• U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk, 

• U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant, 

• U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS, 

• U klikt op de button  “ggW” van onze geloofsgemeenschap Willibrord,  

• U kiest de betreffende viering en klikt hierop, 

• U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl, 

• Als u daarop klikt begint de uitzending.  
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden:  
- 6 april: Johannes Cornelis (Hans) Onderwater, De Banier 39. Hij is 68 jaar geworden. 
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IN MEMORIAM 
 
Bernardus Meijer 

 
Op zaterdag 25 februari hebben we afscheid genomen van Ben, tijdens een 
Eucharistieviering in de H.Willibrordkerk te Swifterbant. Daarna hebben we zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats aan de Wissel in Dronten.  
 
Ben werd geboren in een gezin met 8 kinderen op een boerderij in Zeddam. 
Eigenlijk wilde hij in de landbouw gaan werken, maar vanwege dat hij een aantal 
oudere broers had, kwam het daar niet van. Ben ging naar de MULO en werd klerk 
op het gemeentehuis. Nadat hij voor zijn dienstplicht naar Nieuw Guinea was 
geweest, wilde hij toch wat anders dan op een kantoor zitten. Hij probeerde 
nogmaals om een landbouwbedrijf te beginnen en probeerde het in de nieuw 
drooggelegde polder.  
Hoewel hij nooit in de landbouw zelf kwam te werken, kwam hij wel bij de boeren- 
en tuindersbond, maar dan in verzekeringen. Vooral de contacten met de tuinders 
deden hem verbonden blijven met het tuindersleven.  

Hij trouwde met Friedje Simmes en ze kregen twee dochters.  
Naast zijn werk is hij ook jarenlang actief geweest bij dorpsbelang, waar hij tot voorzitter werd benoemd en 
waarvoor hij later ook een lintje voor zijn inzet heeft gekregen.  
Ben was helemaal verweven met Swifterbant en wilde er niet meer weg. Tijdens feesten en partijen trad hij in 
soutane als pastoor op en hield hij komische conferences.  
Ook heeft hij vaak Sinterklaas gespeeld.  
Ben was iemand die van de natuur hield; vooral ook zijn tuin en zijn kippen. De eiersalades die hij maakte 
waren vooral bij zijn kleinkinderen erg gewild. 
 
Nadat zijn Friedje was overleden en hij met pensioen was gegaan, brak een moeilijke tijd aan voor Ben. Na 
enkele jaren vond hij steun bij buurvrouw Jannie, die ook weduwe was geworden. Ze hebben samen nog 
mooie jaren gehad.  
Het katholieke geloof was een vaste waarde voor Ben. Hij was een trouwe kerkganger en koorlid. Steevast 
was hij ook aanwezig bij de vieringen op de laatste vrijdag van de maand. Totdat zijn gezondheid het niet 
meer toeliet. Sindsdien ontving hij na de viering op vrijdag de communie thuis.  
Kort voor zijn heengaan heeft hij nog de ziekenzalving ontvangen, in het bijzijn van zijn dierbaren. 
Daarna is hij rustig ingeslapen.  
 
Ben, we kunnen hem nog zo uittekenen op zijn geliefde plekje in zijn stoel in de hoek van de kamer. We 
zullen hem gaan missen. Maar we kijken in dankbaarheid terug op zijn leven. En we vertrouwen er op dat hij 
nu voorgoed thuis mag zijn.  
 
Jaap Scholten. 
 
 

BLOEMETJESMARKT 
  
Er is weer bloemetjesmarkt dit jaar. 
  
Datums en tijden: 
12 mei 18.30 uur tot 21.00 uur 
13 mei   9.30 uur tot 13.00 uur 
 
Plaats: 
De Hoeksteen 
 
Er is een pinautomaat aanwezig! 
  
Graag tot ziens op de bloemetjesmarkt. 
  
Namens de activiteitencommissie van de gezamenlijke kerken. 
  
Karin Weevers. 
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KINDERTHEATER KNETTERGEK 
 
Op zaterdag 13 mei om 15.30 uur in De Hoeksteen. 
 
Een interactieve voorstelling van ca. 75 min met goocheltrucs, verhalen, 
filmpjes, handpoppen, liedjes, de tijd vliegt voorbij! En dat alles maakt 
Kindertheater Knettergek uniek.  
De voorstelling is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd maar leuk 
om met het hele gezin naartoe te gaan! Of om je kleinkinderen voor uit te 
nodigen! 
Komen jullie ook? 
 
Reserveer gauw je kaartje via:  
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-1-2/   
 
Nb! Kinderen van Heartbeat4kids en Menorah kunnen vrijkaartjes 
bestellen via hb4k@pgswifterbant.nl   
 
Namens Menorah en Heartbeat4kids Swifterbant 

Van harte welkom!  
 

HERBRONNING 
 

‘Zo hebben mensen zonder het te weten engelen  ontvangen’  

Mens-zijn is een herberg  

Elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast  

Wees dankbaar voor wie er komt Want ieder van hen is 

gestuurd als een gids uit het onbekende. (Rumi)  

Gastvrijheid is een actueel onderwerp, zeker in relatie tot 
vluchtelingen, asielzoekers. We zien ook dat de ene 
vreemdeling meer gastvrij wordt ontvangen  

dan de ander. In nacht van 17 op 18 juni 2023 is het de Nacht 

van de Vluchteling, een initiatief van de Stichting Vluchteling 

om op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen 

die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Voor ons een 

extra aanleiding om in deze week stil te staan bij het 

onderwerp gastvrijheid en vreemdelingen.  

De Bijbel kent een veelheid aan boeiende teksten over 

gastvrijheid en vreemdelingen. Na een inleidende 

beschouwing over het onderwerp, buigen we ons deze avond 

over een aantal van deze Bijbelteksten en gaan daarover 

open met elkaar in gesprek.  

Ook zullen we luisteren naar een aantal bijpassende Psalmen.  

De inhoud is eerder gepresenteerd en goed ontvangen tijdens een bijeenkomst van de werkgroep 

volwassenencatechese, met het verzoek deze breder in de geloofsgemeenschap aan te bieden.  

Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan 

gerust contact voor meer informatie.  

Begeleiding en informatie:  

Ria Damen (riad@upcmail.nl)  en Dick Corporaal  (dickcorporaal@outlook.com)    

Datum: woensdag 14 juni 2023  

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, 20:00 tot ca. 22:00 uur  

Opgave  bij: (riad@upcmail.nl) en (dickcorporaal@outlook.com)    

Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)  
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PINKSTERACTIE VOOR DE WEEK VAN DE NEDERLANSE MISSIONARIS 

 
Met Pinksteren draait het om de heilige Geest, de Geest die van God komt, die na de dood van Jezus 

over alle mensen is gekomen, die in de geest van Jezus verder willen gaan. De heilige Geest is datgene, 

wat je hier en nu van God op aarde kunt merken. 

 

De Geest van God zelf is onzichtbaar, net als de wind of je adem. Maar zoals je wel de bomen ziet 

bewegen door de wind, zo kun de uitwerking van de Geest zien: liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 

Laat het maar waaien.  

Laten we maar in de wind gaan staan. 

Niet bang zijn en vertrouwen. 

Laat het maar Pinksteren. 

 

 

 

In de geest van Jezus verder gaan. Dè opdracht met Pinksteren aan de apostelen om zijn boodschap   aan  

iedereen te brengen. Uit de Bergrede is aansprekend: 

• Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 

• Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. 

• Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. 

• Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

• Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

• Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

• Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

• Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 

• Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten. Wees blij en juich, want 

in de hemel wacht jullie een rijke beloning.  

In de tijd van nu: geef ieder kleding, onderdak, zorg, eten / water, gerechtigheid, vrijheid om te leven, te denken en te 
geloven, te zijn zoals je bent, onderwijs, werk en een goede aarde in een harmonieus milieu. 

Dit heeft niet iedereen, hiervoor zetten zich onze missionarissen in. Tijdens Pinksteractie staan twee projecten in het 
daglicht. Twee mensen, die in de geest van Jezus verder willen gaan als voorbeeld: 

Vluchtelingen in Oeganda 

Het vluchtelingenkamp Palabek ligt in Oeganda in   de parochie waar  Sander  Kesseler  

woont en werkt, waar vluchtelingen uit Zuid-Sudan worden opgevangen, ze zijn  

uitgehongerd en zwaar getraumatiseerd. Veel vrouwen zijn tijdens de vlucht verkracht en 

zijn hiv-positief en veel vluchtelingen zijn kindsoldaten geweest. “Maar kun je hen dit 

kwalijk nemen als zij als kind gedwongen werden vreselijke dingen te doen?” Sander is 

ervan overtuigd dat de jeugd de toekomst heeft. Hij probeert de jongeren te integreren 

zodat zij in vrede met elkaar kunnen leven. “Dat doe ik onder meer door de jongeren samen 

te laten sporten. Ook bied ik workshops aan.” Sander heeft ook een vakschool opgericht in 

het vluchtelingenkamp. Deze begon onder een boom en is nu een grote vakschool met 

verschillende gebouwen.  

 

Sloppenwijken in Kenia 

Jacinta van Luijk  is missionair werker in Kenia. “Het hele team werkt met hart en ziel 

om de problemen aan te pakken. Zo zijn er workshops voor alcohol- en drugsverslaafden, 

waarmee de mensen gesteund worden om het gebruik te stoppen. Tijdens de trainingen 

gaat er veel aandacht uit naar de onderliggende redenen van de verslaving. Deelnemers 

delen hun verhalen. Er zijn  voor kwetsbare jongeren en vrouwen programma’s met 

voorlichting over hiv/aids, verslaving, mensenhandel en vrede. “Het is belangrijk dat het 

lesmateriaal beantwoordt aan de noden, die er zijn.” Door een tekort aan fondsen heeft 

iedereen in het team verschillende rollen.  
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Een roeping voor ieder mens 

 Jacinta zegt. “Je bent niet zomaar geboren. Er is een roeping voor ieder mens. God heeft ons is een grote 

verantwoording in handen gelegd.” Met dit werk is Jacinta bezig met alle aspecten van het leven  “Hoe klein dan ook. 

Missionair werker zal ik altijd blijven.” 

Ook u heeft een missionair opdracht om de richtlijnen van Jezus naar buiten te brengen. Het is niet vrijblijvend! De 

leuzen van de Pinksteractie zijn: Geloven in de ander. Samen één missie. 

 

Steun het werk van de Nederlandse missionarissen, tijdens de collecte in uw geloofsgemeenschap  

(Pinksterzondag 28 mei) of via NL30RABO017121111 WNM Den Haag. 

 

Namens MOV Swifterbant, 

Frans van ’t Hul. 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.  
 

Voor huisbezoek of communie aan huis: 

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 
 
 
Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
Lasize Hillebregt Voorzitter Kampweg 28  06-20 07 65 34 hillebregt@Yahoo.com  
 
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82                         

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 
Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07           jack.musters@kpnmail.nl 
 

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl  
 
 

INLEVERTERMIJN 
 
De volgende Nieuwsbrief (ca. 5 weken) komt begin juni uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 27 mei binnen zijn.  
 
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan  
de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl 
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl  
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis 
bezorgd.  
 
 

DE OVERSTEEK  
 
De eerstvolgende Oversteek (nr. 15-5) komt 17 mei uit.  
Kopij voor deze Oversteek met thema’s “Hou de geest vast” en “Bonifatius” kunt u aanleveren tot uiterlijk 
zaterdag 29 april bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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OPEN KERKEN ROUTE 
 
Vanuit een aantal kerken in de gemeente Dronten is het plan om op 20 mei as. een “open kerken route”  
te organiseren. 
Wat houdt dit in: 
10.00 uur verzamelen bij je eigen kerk. (Wij verzamelen met koffie) 
10.30 uur vertrek naar…………………… 
Wij fietsen van kerk naar kerk. Het is de bedoeling langs de 3 kerken te fietsen daar word je dan met 
koffie/thee of iets anders ontvangen.  
Misschien is het leuk om een rondleiding door de kerk te geven of een leuk onderwerp behandelen met 
het thema "Aan Tafel" of iets anders. 
 
Dus Swifterbant naar Biddinghuizen,  Biddinghuizen naar Dronten (als ze meedoen) en Dronten naar 
Swifterbant, daarna weer naar je eigen kerk. Daar sluit je af met een lied een gedicht of gebed. 
 
Bij eerste aankomst is het lunchtijd. Daar nemen wij 1 uur voor. Ieder neemt zijn eigen lunchpakket mee. 
De gastkerk zorg voor drinken bij de lunch. 
 
Je blijft als groep bij elkaar fietsen. Ook is het handig als ieder een bezemwagen heeft, mocht er 
onderweg iets gebeuren dan kan er gebeld worden met de bezemwagen. 
 
Dit is zo ongeveer het programma. Het programma kan wijzigen als er een groep niet mee doet. 
 
Op geven voor 13 mei bij: 
Géke van Splunter 06-48630278 gjvnsplunter@solcon.nl Caroline Hoek saar@solcon.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

mailto:gjvnsplunter@solcon.nl
mailto:saar@solcon.nl

