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Nieuwsbrief voor de  periode van 8 oktober t/m 12 november 2023 
 

VIERINGENROOSTER
 
Zondag 8 okt. Eucharistieviering 
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Greet van ’t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 Extra Coll.: Wereldmissiedag van 
   de kinderen 
 
Zondag 15 okt. Bijzondere Ontmoeting 
10.00 uur Org.: Groep B.O.  
 Koor: Alliance 
 Koster: Vincent Hindle 
 
Zondag 22 okt. Woord- en communieviering 
9.00 uur Voorg.: André van Boven 
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 Extra Coll.: Missiezondag 
 
Vrijdag 27 okt. Eucharistieviering 
10.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Tinus Jacob 
 
Zaterd. 28 okt. Filmavond  (zie blz. 2) 
19.30 uur Koster: Dook Musters  
 
 
 
 

 
Zondag 29 okt. GEEN VIERING 
 
Donderd. 2 nov. Allerzielen 

19.30 uur Gebedsviering 

 Voorg.: Ellen Pattiasina en  
  José Jacob 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 Na afloop koffiedrinken 
 
Zondag 5 nov. RvK viering 
10.00 uur Sacramenten en tradities 
Livestream Voorg: Mechteld Jansen en  
  André van Boven 
 Koor: Alliance 
 Koster: Vincent Hindle 
 Kinderwoorddienst  
 Coll.: Rvk (Diaconaal doel) 
  
Zondag 12 nov. Woord- en communieviering 
10.00 uur Voorg: Marian van de Berg- 
  Den Reijer 
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 Extra Coll.: Sint Maarten 
 
 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 8 okt. t/m 12 nov.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland 
 
 

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK 
 
Vieringen met “livestream” rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden. 

• U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl 

• U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk, 

• U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant, 

• U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS, 

• U klikt op de button  “ggW” van onze geloofsgemeenschap Willibrord,  

• U kiest de betreffende viering en klikt hierop, 

• U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl, 

• Als u daarop klikt begint de uitzending.  
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Verhuisd: 

- Mevr. B. Eerden, Buitenhof 2 naar Regenboog 448, Dronten.      1 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


GERARDUS MAJELLA BEDEVAART IN OVERDINKEL 
 
Ik geloof. 
Ik geloof is het thema van de 111de De Gerardus Majella bedevaart 2023. Deze bedevaart 
zal op zondag 22 oktober plaats vinden. Hoe vaak hebben wij dat geloof niet uitgezongen, 
gebeden in het Credo, ik geloof. Geloven in de drieëne God. De Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Gerardus had hierin een groot geloof. Ondanks alles in het leven van alle dag, in de 
teleurstellingen bleef hij standvastig in dat geloof. Het maakte hem sterk in het vertrouwen 
en zijn ideaal dienstbaar te zijn aan de kerk en samenleving.  
Geloven in onze tijd is zoals ik las in de krant. Een jonge vrouw die het zo verwoordde. Zij 
was op de WJD in Lissabon en voelde zich daar opgenomen in allen die in het geloof 
samen waren. Het thema was: ‘Maria stond op en ging met spoed’. In Nederland zo 

verwoordde deze jongere had zij vaak het gevoel alleen te staan. Zich te moeten verdedigen omdat ze 
geloofde en dat geloof ook wilde vieren door deelname aan de zondagse Eucharistie. Dit zet mij tot nadenken 
en hopelijk velen met mij.  
Gerardus die al meer dan 100 jaar hier in Overdinkel wordt aangeroepen in alle nood door vele pelgrims die 
samenkomen in het geloof in God, de Vader die ons zijn Zoon heeft gegeven om net als zijn Moeder Maria op 
te staan en op weg te gaan. Het geloof uit te spreken en te beleven. Het uit te zingen zoals Maria. Dat de 
heilige Geest ons daartoe inspireert om dat: ik geloof in de praktijk te brengen in het leven van alle dag. Op te 
staan en te getuigen net als Gerardus. Met de woorden van Paus Franciscus: Iedereen is welkom in dat 
geloof.  
Dat in dat geloof vele pelgrims opstaan en de weg naar Overdinkel gaan om dat geloof te vieren en te beleven. 
 
Willy Rekveld, Parochievicaris. 
 

IK GELOOF 
 

Zondag 22 oktober a.s. om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering met aansluitend processie  
in het Gerardus Majella park. 
Nevenactiviteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Om 15:00 uur Sluitingslof in de kerk. 
 
Inlichtingen en opgave H. Misintenties 
Parochiecentrum dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur 
Tel: 053-5381304 E-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
Adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel 
 
Kosten Intenties vrije gift. Misintenties € 5.00. Rek.nr. NL 26 RBRB 0929925955 
t.n.v. St. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
 
 

DEVOTIONALIA 
 
Hieronder vindt u de datums van de verkoop van Devotionalia in de Petrus kerk Lelystad. 
Dit zijn: 
* 8 oktober voor en na de kerkdienst van 11.00 uur . 
*26 november voor en na de kerkdienst van 9.00 uur.  
Als het niet gelegen komt is het ook mogelijk op de zaterdagen voorafgaande na 12.00 uur.  
Alles staat dan al klaar. Even bellen aan de kerkdeur . 
 
Voor verdere informatie tel. 0320 227125 of 06 44264090. 
 
Bij voorbaat dank, 
Tiny Kroeders. 
 
 

GEEF VOOR HET KINDERKERSTFEEST! 
 
Zoals elk jaar willen we de kinderen een blijvende herinnering meegeven aan het kinderkerstfeest.  
Een gift voor het kinderkerstfeest is dus van harte welkom!! 
We komen daarvoor niet meer langs de deur. 
U kunt een gift geven via bankrekeningnummer: NL82RABO0373729782 t.n.v. PGS taakgroep jeugd  
onder vermelding van de kinderkerstcollecte. 
De collecte wordt van harte aanbevolen voor het kinderkerstfeest vanuit het oecumenisch jeugdwerk! 2 



 

 
 

Operazanger Igor Popov geeft concert in de Hoeksteen in Swifterbant 
 
Op zondagmiddag 15 oktober brengt operazanger Igor Popov een eerbetoon aan het leven met het concert 
CHIAROSCURO wat licht en duisternis betekent in het Italiaans. Een speciale zangtechniek die lichte en 
donkere kleuren in de stem combineert en ideaal is voor het uitvoeren van lyrische en dramatische muzikale 
composities.   
Dit Klassieke kamermuziek concert wordt gegeven in de grote zaal van de Hoeksteen in Swifterbant. De 
muzikale begeleiding is in handen van de Nederlandse pianist Mark Toxopeus, die al heel veel mooi werk 
heeft geleverd en laureaat is van internationale concoursen. 

 
Popov is geboren in de voormalige Sovjet-Unie en heeft zijn studies gedaan in 
Rusland.  
Hij heeft muzikaal en vocaal onderwijs genoten aan de conservatoria van Sint-
Petersburg en Moskou. Studeren in Rusland heeft hem de kans gegeven om de 
beste tradities van de vocale basschool te leren, afkomstig van de grote Fyodor 
Chaliapin. Zingen in Italië en andere Europese landen heeft zijn vocale capaciteiten 
uitgebreid. Dit alles wil hij tijdens het komende concert met het publiek delen. Na 
ruim een jaar in Nederland te wonen en te zingen is het nu tijd voor een Concert in 
eigen dorp.  
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Puur 
De operazanger wil kamermuziek toegankelijk maken voor een groot publiek. “Mijn missie is om de puurheid 
van klassieke muziek over te brengen bij mensen. Het concert heeft de naam CHIAROSCURO meegekregen; 
dat impliceert een tegenstelling, zoals het leven kan zijn.  
Aan de ene kant licht en liefdevol, en aan de andere kant donker en dramatisch.” Daarmee is Popov’s missie 
nog niet compleet, ook wil hij nadrukkelijk klassieke muziek bewaren voor de volgende generaties.  
 
Muzikale reis 
Het driedelige concert omvat muzikale composities van Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Händel, 
Caldara, Scarlatti, Carissimi, Franck en de Russische en Oekraïense volksliederen, die het Nederlandse 
publiek herhaaldelijk in verrukking brachten. Aan het einde van het concert is er ook een verrassing. 
Daarnaast zal de pianist Mark Toxopeus ook prachtige solostukken op de piano ten gehore brengen. 
 
Entree 
Kaarten kosten online zestien euro en zijn te koop via igorpopov.nl of aan de kassa zeventien euro.  
 
Het concert begint om 15.00 uur in de Hoeksteen aan de Poort 19 in Swifterbant.  
De zaal is open vanaf 14.30 uur. 
 
 

Gebedsperiode voor de schepping 1 september – 4 oktober  
 
GEBED VOOR ONZE AARDE 
 
Almachtige God, 
u bent overal aanwezig, 
in de uitgestrektheid van het heelal 
en in het kleinste van Uw schepselen, 
Teder omarmt u alles wat bestaat. 
 
Stort over ons de kracht van Uw liefde uit  
zodat wij het leven en de schoonheid beschermen. 
Vervul ons met vrede, 
zodat wij als broers en zussen leven 
en niemand kwaad doen. 
 
God van de armen, 
help ons te redden 
wat op aarde in de steek gelaten en vergeten is, 
maar wat in Uw ogen zo kostbaar is. 
 
Genees ons, 
zodat wij de wereld beschermen 
en niet uitbuiten, 
zodat wij schoonheid zaaien 
en geen vervuiling of vernietiging. 
 
Raak de harten aan 
van hen die alleen op winst uit zijn 
ten koste van de aarde en de armen. 
 
Leer ons de waarde van alle dingen te zien, 
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen 
en gaan inzien dat wij, 
op onze weg naar Uw oneindig licht, 
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen. 
 
Dank U dat U elke dag met ons bent. 
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd 
voor gerechtigheid, liefde en vrede.  
 
Paus Franciscus, Laudato Si 
 

4 

http://igorpopov.nl/


DE GERARDUSKALENDER 
 
Een nieuw jaar met een nieuwe kalender. 
Elke nieuwe dag beginnen met een beetje spirit 

De Gerarduskalender, uitgebracht door pelgrimsoord Klooster Wittem, is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de 
achterkant staan afwisselend grappen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels 
en informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op 
de voorkant en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag 
een positief gevoel. 

 
 De kalender kost slechts 9.75 en het schild is gratis.  
 Als u mij een mailtje stuurt of even opbelt  kan ik de kalender  
 bij u bezorgen. 
 Met o.a. een nieuwjaarszegen van Marinus van den Berg, een recept van 
Taise kokossoep, taalhumor, uitspraken van Herman Finkers, William 
Shakespeare, Max van de Stoel  en vele anderen. 
Van harte gun ik u elke dag die positieve spirit 
Hennie van der Schans- Steeghs. email: hennie.steeghs@outlook.com 

         Tel: 0621673906 
 

Van de voorzitter: 
 

UITJE EN BRAINSTORM LRPG  (LocatieRaad en PastoraatsGroep)   
 

Net voor de zomervakantie was het dan zo ver, na een aantal jaren 
geen uitje, hadden we als locatieraad en (oud) pastoraatsgroep ons 
uitstapje.  
We zijn op een heerlijke zonnige dag naar Kampen gegaan en de dag 
begonnen in de schitterende Bovenkerk, waar we een brainstorm 
hadden.  
Onderwerp was wie we willen zijn als 
gemeenschap en wat daarvoor nodig is. 
 
Nadat het werk verzet was, hadden we een 
rondleiding door het centrum van Kampen. We 

hebben zelfs de hangende koe gezien en gehoord waar deze 
Kampense traditie vandaan komt. Ook hebben we genoten van mooie 
binnentuinen en Kampen tijdens de overstromingen.  
We hebben de dag afgesloten in restaurant de Stadsherberg. Het was 
een zeer geslaagde en gezellige dag!      
  
 

 

NIEUWS VANUIT DE LRPG 
 
We hebben half september LRPG overleg gehad en in dit overleg vooral stilgestaan bij de afgelopen diensten 
zoals startzondag en de komende dienst, de RvK dienst van zondag 24 september.  
Gezien de zomervakantie en een aantal afwezigen, was het een kort, maar gezellig overleg.  
 
De volgende vergadering is 1 november.  
Tony Merkelbach ( bestuur parochie Norbertus) zal dan aansluiten.   
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NIEUWS VANUIT DE VEP'ERS 
 
Voor de diensten waar de VEP'ers voorgaan geldt het volgende:  
De VEP'ers vragen aandacht voor het op tijd aanleveren van de mededelingen voor de diensten. Graag deze 
tijdig aanleveren. Daarnaast zullen er geen mededelingen meer worden voorgelezen tijdens de hoogmissen 
zoals rond Kerstmis en Pasen, als de VEP'ers voorgaan.  
 
 

STARTZONDAG 
 
Op 17 september hadden we de gezamenlijke startzondag, met dit 
jaar als thema "Ga mee"! Het was een drukbezochte dienst, waarbij 
dominee Coster en Marian Plasschaert voorgingen in de dienst.  
 
Na de dienst heeft iedereen kunnen genieten van de zelfgemaakte 
taarten, met koffie of thee.  
De startzondagcommissie had dit jaar een bijbelbingo georganiseerd. 
Tijdens een bijbelverhaal moesten mensen er de nummers uit 

ontcijferen en op hun bingokaart aankruisen. Het geluk lag in handen van de familie Zwart, waar maar liefst 
meerdere keren de bingo viel.  
De prijzen waren zelfgemaakte snoeppotten en zo ging iedereen weer met wat extra bijbelkennis en vooral 
plezier naar huis.  
 
Alle mensen die hebben meegeholpen aan het organiseren van deze dienst, bedankt!    
 

 

WIJ ZIJN OP WEG 

Start met oefenen voor Kinderkerstwandeling “Wij zijn op weg” 

In en om de Hoeksteen in Swifterbant 
Uitvoering zondag 17 December 2023 

Reserveer vast in je agenda! 
 

We zoeken kinderen vanaf 6 jaar, tieners en volwassenen  
die het leuk vinden om mee te doen aan een Kinderkerstwandeling voor de rollen 
-vrouwen en meisjes bij de put 
-timmerman/vrouw 
-omroep(st)er 
-herders 
-dansende engelen 
-wijzen 
-os, ezel, schaap        
-Jozef Maria en kindje Jezus   
Kortom het hele kerstverhaal bij elkaar!  
 
Kun je zingen, toneelspelen of dansen of wil je dat leren?  
Doe mee! 
Oefenen vanaf 16 oktober op maandagavond 18.45-19.45 uur (allerkleinsten 18.45-19.15 uur) 
In de Hoeksteen 
 
Uitvoering zondag 17 december 2023 
Meld je aan bij HB4k@pgswifterbant.nl  
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ONVREDE 
 

Tijdens de vredesweek ging het over onvrede. Een begrip, dat in een cursus ruim 15 jaar geleden naar voren 
kwam in het klooster te Egmond. 

Het werd verwoord in de onderstaande tekst. Het was jammer, dat deze tekst in de vredesdienst niet gelezen 
werd. Derhalve wordt deze tekst u op deze wijze aangereikt.. 

Of je nu kijkt naar de beelden uit Syrië of Ethiopië of de Oekraïne blijkt de betekenis van deze tekst helaas nog 
zeer actueel. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Waar geweld huist kan geen vrede wonen. 
Wegen van vrede lopen niet door straten van geweld.  
 
Wie een bom legt, legt de dood. 
 
 Er worden dagelijks duizend bommen gelegd 
in gedachten, woorden, beelden, houdingen, gevoelens en daden, in alle 
menselijke gedragingen waardoor mensen worden uitgestoten en afgestoten, 

verminderd en verminkt 

op alle terreinen van het maatschappelijk leven. 
 

Alle wapens, vanaf het mes tot de meest dodelijke raket zijn een logisch gevolg van 
onze manier van denken 

en van onze manier van samenleven in de kleine en de grote wereld. 
 

Het grote gevaar, dat de mensheid bedreigt, zit niet in de vele kernkoppen, die men te slapen heeft 
gelegd in Oost en West. 
 

Het gevaar dat ons bedreigt zit in de mensen zelf, In mensen die geloven 
in macht,  

in geld en bezit 

en in het recht om de sterkste te zijn. 
 

We kunnen de woestijn niet veranderen, 
maar we kunnen beginnen met een kleine oase. 
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WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN 8 OKTOBER 2023 

Zondag 8 oktober vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Waar wij ook 

wonen op deze wereldbol, in Nederland, India, China, Marokko of Nigeria, alle 

mensen horen bij elkaar. God heeft ons de wereld gegeven om er iets moois 

van te maken. Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger lijden, 

kinderen die moeten werken en niet naar school kunnen om te leren, kinderen 

die geen thuis meer hebben en op straat moeten leven.  

Al jaren gaat het niet goed met Libanon. Het geld is bijna niets meer waard en 

veel mensen zijn arm. Vanuit het buurland Syrië zijn mensen gevlucht voor de 

oorlog en nu wonen ze in een kamp in Libanon, ook veel kinderen wonen daar.  

Gelukkig zijn er ook mensen in Libanon die helpen en er voor zorgen dat de 

kinderen die in het kamp wonen toch naar school kunnen gaan. Iedereen hoort 

erbij. Groot en klein, arm en rijk, we horen allemaal bij God. 
 

Extra collecte wereldmissiedag 22 oktober 2023 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 

gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt 

concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken 

maakt. Missio Nederland maakt deel uit van de internationale 

Pauselijke Missiewerken. Missio draagt bij aan de verkondiging van 

het evangelie, de pastorale zorg in de armste 

geloofsgemeenschappen, de opvang en  

scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, 

diakens en catechisten. 

Op Missiezondag 22 oktober wordt over de hele wereld in de 

katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van 

parochies in Afrika en Azië.  

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op 

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand. 

 

FILMAVOND ZATERDAG 28 OKTOBER 2023        Titel:  “Ich bin dein Mensch” 

 
. 

 

 

 

                                                
De film begint om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur.  
De toegang is gratis evenals bij de nazit geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.  
Iedereen van harte uitgenodigd,   

 
Het ”filmteam”.      Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=8SyUjlej-kY 
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NIEUWE HERBRONNINGSACTIVITEITEN 
 
7.  2e Taizé Pax Christi stilte meditatie 

Drie uur van luisteren naar Taizé-muziek in combinatie  
met stilte/meditatie in de Petruskerk in Lelystad.  
Met heel veel lichtjes en wierook.  
U kunt komen en gaan wanneer u wilt. 
Deze meditatie wordt in zijn geheel gestreamd via            

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450;  

u kunt dus ook thuis kijken en luisteren. 

Informatie/begeleiding:  
Adri Appelman a.j.w.appelman@treavalon.nl of tel. 0320-241556, 
André van Baalen, Anton Wevers. 

 
Datum: zaterdag 7 oktober 2023  
Plaats en Tijdstip: Petruskerk, Lelystad, van 20.00 uur tot 23.00 uur 
Kosten: geen. 
 
8.   Ester. Ik die verborgen ben 

De naam Ester betekent in het Hebreeuws ‘Ik zal mij verbergen.’ Het is volgens de 

overlevering het zich verbergen van God in de zichtbaarheid van de wereld. Daarmee is 

dit Bijbelboek ronduit ‘ballingschapsliteratuur’. God komt niet meer in het verhaal voor, 

en de verborgen God drukt zijn stempel op het gebeuren. Het boek spreekt over God 

terwijl het over Hem zwijgt. Alles lijkt wel toeval… 

Het boek lijkt geschreven om mensen in nood een hart onder de riem te steken. Voor wie 

door machteloosheid is bevangen is het een aansporing om op te staan en het er niet bij 

te laten zitten, je bent nooit ergens voor niets. Het roept ons op om te zoeken naar de rol 

die voor ons is weggelegd in dit leven en kan tot grote inspiratie dienen voor de tijd waarin wij leven. 

Niet voor niets heeft Ester als een van de feestrollen in de synagoge een vaste plaats gekregen en wordt het 

elk voorjaar op het Poerimfeest voorgelezen. 

We buigen ons over dit boeiende boek met onze wijsheid, dwaasheid en levenservaring, met onze 
verbeeldingskracht en vragen. Op zoek naar lessen en wijze woorden. Wie weet wat we allemaal, steeds weer 
opnieuw, kunnen ontdekken en leren. Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar over Ester in 
gesprek te gaan en meld je aan. 
 
Begeleiding en informatie:  
Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) 
 
Data: dinsdag 10/10, 7/11, 9/1, 13/2, 12/3, 9/4, 7/5, 11/6 en 9/7. 
 
Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 9.30 – 11.30 uur. 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee). 
Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com 
 
9. Het veelkleurige verhaal van Jozef 

 
Wie heeft niet een of meer van de verhalen over Jozef gehoord, die Jozef uit Genesis, 

de zoon van Rachel en Jakob.  

Het verhaal van zijn droom van de buigende schoven; dat hij in de put wordt gegooid 

en wordt verkocht door zijn broers en naar Egypte gebracht. De verhalen over Jozef 

en de vrouw van Potifar, de dromen van schenker en bakker, de droom van de farao, 

de hongersnood, de broers die naar Egypte komen, de verzoening met de broers en 

de hereniging met zijn vader Jakob. 

Dit jaar stellen we deze Jozefcyclus centraal. Dat zijn allemaal heel mooie verhalen om te lezen, na te 

vertellen, uit te diepen en toe te passen.         9 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450
mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl
mailto:vanmoppes@gmail.com
mailto:dickcorporaal@outlook.com
mailto:vanmoppes@gmail.com


Ze verdienen het om als geheel gelezen te worden. Alleen dan worden de fraaie literaire en theologische 

hoofdlijnen duidelijk en ontdekken we waarom deze verhalen er zijn. 

We doen dat op onze vertrouwde leerhuismanier, waarbij het een ‘heen-en-weer-gaan’ is tussen Bijbeltekst en 
(be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen onszelf en onze leefsituatie. We 
bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, geven elkaar aanwijzingen, leren van elkaar, delen 
kennis en inzichten en stellen deze ter discussie: zo 'leren' we. 
Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar in gesprek te gaan en meld je aan.  
 
Begeleiding en informatie:  
Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) 
 
Data: donderdag 19/10, 16/11, 18/1, 15/2, 16/3, 11/4, 16/5, 20/6 en 11/7. 
 
Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee) 
Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com  
 
10. Vriend voor het leven. 

De op Eerste Paasdag 2023 overleden Huub Oosterhuis was theoloog, priester, 

dichter, Bijbelvertaler en (mede)oprichter van de huizen De Populier, de Rode Hoed, 

De Balie en De Nieuwe Liefde. Maar vooral was  

Huub Oosterhuis een bron van ongekende inspiratie voor vele generaties 
Nederlandse gelovigen én ongelovigen.  
Met zijn gedichten, liederen, preken en verhalen bewees hij dat er ook, en misschien 

wel juist, in een tijd waarin velen de traditionele kerken vaarwel hebben gezegd, 

behoefte bleef aan een richtinggevend verhaal en nieuwe  bevlogenheid.  

 

Op 1 november 2023 zou Huub Oosterhuis 90 jaar zijn geworden. Rond deze datum willen wij een cyclus van 

bijeenkomsten starten, waarbij we in diverse vormen willen stilstaan bij een bloemlezing van zijn gedichten, 

liederen, preken en verhalen. 

Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar te luisteren, in gesprek te gaan en te delen wat ons 

inspireert. Op zoek naar liefdevolle lessen en wijze woorden. Wie weet wat we allemaal, steeds weer opnieuw, 

kunnen ontdekken en leren. 

 
Begeleiding/informatie:  
Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) 
 
Data: dinsdag 31/10, 28/11, 16/1, 6/2, 5/3. 
 
Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 9.30 – 11.30 uur. 
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee). 
Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com 
 

DIT JAAR WEER KERST-HOBBYMARKT IN SWIFTERBANT.  
 
Op 9 december 2023 van 10.00 tot 15.00 uur In de Hoeksteen  
 
In de Hoeksteen willen we alle creatievelingen uit Swifterbant de gelegenheid geven hun creaties te tonen en 
evt. te verkopen. (alleen hobbymatige verkoop)  
Ook goede doelen zijn van harte welkom.  
 
Wij zijn enthousiast maar we hebben jullie nodig!  
 
Het inschrijfgeld is € 5,-. Hiervoor krijgt u een tafel van een meter om uw artikelen te presenteren en een 
consumptiebon, meerdere tafels is mogelijk.  
 
Opgeven graag vóór 13 november 2023 op e-mail adres kersthobbymarkt@gmail.com tel.: 06 25398353. 
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 Nieuws van De Golfslag 
 
Na een heerlijke vakantie en een paar leuke eerste weken zijn we weer bij elkaar gekomen voor de 
startviering. 
 
Het thema van deze viering was: “Samen zijn we één”.  
De eerste weken na de vakantie staan ook wel bekend als de “gouden weken”. Waarin veel aandacht is voor 
groepsvorming.  
Vandaag hebben we in de kerk ook aandacht besteed aan het samen zijn. Er werden kaarsen aangestoken en 
daarbij werd door elke klas iets genoemd wat ze graag samendeden.  
 
De Diaken vertelde een verhaal naar aanleiding van een schilderij.  
Het was een schilderij van de Emmaüsgangers en daar kon je al heel veel van het verhaal in zien zonder dat 
je wist waar het verhaal over ging.  
We hebben samen gebeden en gezongen.  
 
Voor de slotviering van vorig jaar had elke klas, voor de diaken, een steen gemaakt met daarin een 
persoonlijke boodschap. Tijdens de vakantie had hij die allemaal gelezen en nu kreeg iedereen aan het einde 
van de viering een heel luxe snoepje, met een papiertje.  
 
Het was een mooie viering en we hebben voor dit schooljaar samen een goede start gemaakt. 
 
Carina van den Bosch. 
 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) – 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) – 32 22 12.  
 

Voor huisbezoek of communie aan huis: 

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 

 
Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 
Lasize Hillebregt Voorzitter Kampweg 28  06-20 07 65 34 hillebregt@yahoo.com  
 
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82 

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 
 
Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07           jack.musters@kpnmail.nl 
 

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl  
 
 

INLEVERTERMIJN 
 
De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor zondag 12 november uit en loopt tot 17 december.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 4 november binnen zijn.  
 
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan  
de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl  
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl  
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis 
bezorgd.  
 
 

DE OVERSTEEK  
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De eerstkomende Oversteek (nr. 16-2), komt 6 december uit. 
Kopij voor deze Oversteek (Advent, Kerst, Oud en Nieuw) kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag 
18 november bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl

