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Nieuwsbrief voor de  periode van 8 juni t/m 6 juli 2025 
 
 

VIERINGENROOSTER
 
Zondag 8 juni Pinksteren 
10:00 uur Woord- en Communieviering  
 Voorg: VEP, Ellen Pattiasina en 
  José Jacob 

 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 
Zondag 15 juni Oecumenische Oploop 
9:30-14:00 uur Organisatie: ggW en PGS  
Livestream Koster: David v.d. Schans   
 Kinderkerk en crèche 
 
Zondag 22 juni Eucharistieviering 
9:00 uur Voorg: pastor Harry v.d. Vegt 
 Lector: Marian Plasschaert 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle  

 PGS-zaal en Hoeksteen 

 
 
Zondag 29 juni Woord- en Communieviering  
10:00 uur Voorg: VEP, Marian Plasschaert  
  en Paul Crijns  

 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 
Woensdag 2 juli Schoolviering De Golfslag 
9:00 uur Voorg.: diaken André van Boven 

 Koster: David v.d. Schans  
 
Zondag 6 juli Woord- en Gebedsviering 
9:00 uur Diaken Michael Buijkx  
 Lector: Antoinette de Winter 
 Koor: Alliance  
 Koster: David v.d. Schans  
 
          

 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 8 t/m 29 juni: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
- 2 t/m 6 juli: Ina Hindle en Mirjam de Clerck 

 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden:  
12 mei: Mevr. Mia (Maria Helena Wilhelmina) Cryns – Jorissen, Toermalijn 21, op 100 jarige leeftijd. 
 
 

NIEUWS VANUIT DE LOCATIERAAD/ PASTORAATSGROEP 

Als locatieraad/pastoraatsgroep zijn we op dit moment druk bezig met terugkijken naar een aantal mooie 

diensten en ook weer vooruitkijken. April/ mei/ juni, het zijn ( kerkelijk) drukke, maar ook zeer gezegende en 

mooie tijden.  

Het pastoraal team, onze VEP’pers en vele anderen ( van bloemengroep tot de kosters en koffieschenkers) 

zorgen toch altijd weer voor een mooie dienst of viering en fijn samenzijn daarna. Het kan niet vaak genoeg 

gezegd worden, dat we als LRPG trots zijn op al onze betrokken parochianen. 

Een ander onderwerp waarover we hebben vergaderd is de “paraochieavond”. We willen deze graag ook 

dit jaar weer houden. Dit is niet alleen heel gezellig, maar zo kunnen we ook met elkaar in gesprek over 

hoe we zorgen dat we een vitale gemeenschap met elkaar blijven. We zijn nog vroeg in onze 

voorbereidingen, maar als u het leuk vindt om mee te denken of te helpen, dan natuurlijk meer dan welkom.  

Namens LRPG, Lazise Hillebregt.  
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OECUMENISCHE OPLOOP 
 

 
 

Oecumenische Oploop op zondag 15 juni vanaf 9:30 uur 

Een gevarieerd programma waarin we elkaar, Katholiek en Protestant, beter leren kennen.  

Proeven van elkaars geloofstaal en Godsbeelden.  
 
  9:30 uur Inloop in Café de 7de Hemel, niet te missen in onze Foyer 
10:00 uur   Start met PopUp-koor, Spreker prof. Kees de Groot (Tilburg)  
 en Toneel, wie weet komen ‘de pastoor en de dominee’ weer langs! 
11:00 – 13:00 Met elkaar zetten we al onze zintuigen aan het werk: 
 God in beeld (foto’s) 

 The Voice of God (muziek) 
 Een steen verleggen (voel wat stenen zeggen) 
 Wat verbeeld jij je? (kunst) 
 Er zit een luchtje aan (geuren en God) 
 Luisteren naar God (geluiden) 
 Elkaars stemmen (speeddaten)     
13:00 uur  Maaltijd met PopUp-koor en verrassende reporter.  
 
Jongeren doen aan alles mee.  
Kinderen zeer welkom, vanaf 10 uur kunnen zij naar hun eigen ruimte. 
Er is kinderkerk en crèche.   
 
Werkgroep Oecumenische Oploop: Paul Cryns, Jan Driegen, Co Hermans, Mechteld Jansen, 
Greet Kamminga, Anneke Keizer, Mirjam Kemps, Gerda Lubbersen. 
 
 

LECTIO DIVINA 

Elke 3e donderdag in de maand is er Lectio Divina: Bijbellezen met je hart. 
We lezen een Bijbelgedeelte volgens een oude kloostertraditie.  
Aanmelden hoeft niet. Tekst voorbereiden hoeft niet. Het is ook niet nodig om al eerder te zijn geweest. 
Aanwezig zijn is voldoende.  
Eerstvolgende keer: donderdag 19 juni.  
Inloop vanaf 9:45 uur, aanvang 10:15 uur. Einde: ca. 11:30 uur. 
 
De Hoeksteen zaal 7, graag de ingang aan de Schutsluis (de deur bij het mortuarium) gebruiken.   
 
Van harte welkom.  
 
 

JUBELJAAR 2025 
 

U hebt er vast al over gehoord, dat het dit jaar het Jubeljaar of Heilig Jaar is. 
Dit wordt elke 25 jaar binnen de Rooms- Katholieke kerk gehouden. Dit is 
een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de 
toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het 
millenniumjaar 2000. Het thema in 2025 is Pelgrims van Hoop.  
Wist u dat u hier ook reversspeldjes van kan kopen ( voor 1,00 euro) en 
andere materialen?  
De website is: https://www.rkkerk.nl/jubeljaar/bestel-materialen/ 
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EUROPA KINDERHULP ZOEKT VAKANTIEGEZINNEN 

 
‘MAAK JIJ HET VERSCHIL.’ ZOEKTOCHT NAAR 50 NIEUWE 
VAKANTIEGEZINNEN  
 
Al ruim 60 jaar komen er elk jaar honderden kwetsbare kinderen uit Duitsland, 
Frankrijk, België én Nederland op vakantie bij Nederlandse gezinnen via Europa 
Kinderhulp. De kinderen genieten van een vakantie en ervaren de warmte en gastvrijheid van Nederlandse 
gezinnen. 

Deze zomer hebben we voor velen al een plekje gevonden, maar zo’n 50 

kinderen staan nog op de wachtlijst. We zoeken daarom met spoed 50 

vakantiegezinnen die hun huis en hart max. 2 weken openstellen voor een 

kwetsbaar kind. 

De kinderen (5-12 jaar) leven thuis vaak onder moeilijke financiële en/of 

sociale omstandigheden en kunnen een verblijf bij een vakantiegezin goed 

gebruiken om even onbezorgd kind te zijn. Tijdens het verblijf van het kind 

gaat het niet om dure uitjes, maar juist om aandacht, een eindje fietsen, zwemmen, samen eten, enz.. 

Een ‘vakantiegezin’ kan samenwonend of alleengaand zijn, met of zonder kinderen of waarvan de kinderen 

het huis al uit zijn. Vooraf en tijdens de vakantie krijgt het vakantiegezin veel informatie en begeleiding. De 

jarenlange ervaring leert hoe waardevol deze tijd is voor het kind én voor het vakantiegezin. Doe mee, geef 

je op en maak het verschil! 

De data en reizen verschillen per regio.  

Aanmelden kan via:  https://europakinderhulp.nl/aanmelden-vakantieouder   

Meer informatie vind je op www.EuropaKinderhulp.nl of via pr@europakinderhulp.nl  

 

HET BOEK “PELGRIMS VAN HOOP, BIDDEN IN HET HEILIG JAAR 2025”  

Het boek ‘Pelgrims van hoop, Bidden in het Heilig Jaar 2025’ ligt bij de ingang 
van de katholieke kerk. Deze kunt u kopen voor 4,-. U kunt het geld 
overmaken of contant in een enveloppe kwijt ( instructies liggen bij de 
boekjes). 

Het boek kwam er ter gelegenheid van het Jubeljaar 2025 op initiatief van de 
heer Fijen en vanuit alle bisdommen werden bijdragen aangeleverd. De 
bisschoppen schreven voor iedere maand een meditatie in de context van het 
thema ‘Pelgrims van Hoop’. 

Uitgever Leo Fijen presenteerde het boek samen met pater Jan Stuyt sj. 
namens de jezuïeten, die voor het boek een aantal portretten van heiligen 
aanleverden.  

Met de meditaties van de bisschoppen, de verhalen over de heiligen, de bul en het gebed voor het 
Jubeljaar, een brief van de gezamenlijke bisschoppen, verdere gebeden en onder meer een overzicht van 
de belangrijkste activiteiten tijdens het Jubeljaar in de bisdommen, biedt het boek brede inspiratie voor het 
Heilig Jaar 2025. 

 

BETER LAAT DAN NOOIT…. 
 

U herinnert zich vast ons 60-jarig jubileum nog dat we vierden op zondag 2 juni 2024! 

 

In november hebben we na een Raad van Kerken viering in zaal 5 de foto’s en filmpjes gepresenteerd van 

deze feestelijke dag. Wij hoorden dat lang niet iedereen daar bij kon zijn en dat men dat heel jammer vond. 

Daarom is er nu de mogelijkheid om deze foto’s en filmpjes alsnog te bekijken. Indien u daarvoor 

belangstelling heeft kunt u een mail sturen aan Meinica Zwart: zwartm@solcon.nl  

o.v.v. 60 jarig jubileum. U ontvangt dan de foto’s en filmpjes via WeTransfer.  

 

Met een hartelijke groet, 

Mirjam Kemps - van Berkum en Meinica Zwart. 
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Pelgrims van hoop naar Kevelaer 

 
Ook dit jaar gaan we met de parochianen uit de Norbertus-, Thomas a Kempis- en Christoffelparochies op 
bedevaart naar Kevelaer. 
Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van hoop’. 
Als pelgrimleiders van onze parochie kijken wij er naar uit. 
 
Als u belangstelling heeft om mee te gaan treft u onderstaand informatie over deze bedevaartreis, die 
plaatsvindt op 
 
donderdag 21 en vrijdag 22 augustus a.s. 
 
 
Op de leesplank onder het prikbord treft u het opgaveformulier aan. Als u heeft besloten mee te gaan 
ontvangen wij graag het door u ingevulde formulier terug. 
U kunt het sturen of brengen naar Martha Brummelaar, Majoraan 65, 8252 BD in Dronten. 
 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 30 juni 2025 
 
Wij overnachten in het Parkhotel waar een lift aanwezig is. Zo kunnen wij de mensen die wat slechter ter 
been zijn ook mee laten gaan.  
De kosten voor overnachting en maaltijden (exclusief drankjes) zijn 114 euro per persoon 
(2 persoonskamer) en 140 euro. (1 persoonskamer) 
 
De kosten voor de bus zijn € 50,- per persoon.  
 
Heeft u zich ook als donateur opgegeven mag u minimaal een bedrag van € 5,- extra overmaken. (o.a. voor 
hen die graag mee willen maar dit zelf niet kunnen bekostigen) 
 
Als u misintenties wilt opgeven ( € 10,- voor 2 misintenties) a.u.b. de intenties meesturen. 
 
Omdat het afrekenen in het hotel te veel tijd in beslag neemt willen we ook dit jaar deze kosten van tevoren 
innen. Vanzelfsprekend wordt alles teruggestort als de reis voor u, door omstandigheden, niet door kan 
gaan. 
U kunt het totale bedrag overmaken naar rekeningnummer NL68 INGB 066 2697 170 ten name van M.A. 
Brummelaar te Dronten. 
 
De betaling + retourzending van het inschrijfformulier = complete aanmelding! 
 
Heeft u verder nog vragen dan kunt u ons altijd bellen. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Thea van Huffel tel 0321-321552 / 06-48712994 
Martha Brummelaar tel 0321-316151 / 06-33901972 
 
 

TENTOONSTELLING MIRAKEL VAN AMSTERDAM 
  
Graag breng ik u op de hoogte van de tentoonstelling Mirakel van Amsterdam: Over het herinneren van het 
verleden en de toekomst.  
Deze tentoonstelling is tot en met 7 september te zien in Museum Ons' Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam. Wij denken dat een bezoek aan onze tentoonstelling interessant zal zijn voor uw 
gemeenschap. 
 
Deze tentoonstelling maakt deel uit van de viering van 750 jaar Amsterdam. Het wonder van de niet-
brandende hostie uit 1345 is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stad en maakte haar 
tot een centrum van eucharistische devotie. De jaarlijkse Stille Omgang houdt deze oude traditie tot op de 
dag van vandaag in ere. 
 
De objecten in de tentoonstelling laten zien hoe het geloof in het Mirakel van Amsterdam door de eeuwen 
heen levend is gehouden, ondanks perioden van onderdrukking en religieuze twisten. Centraal staat de 
zeventiende-eeuwse pastoor van het Amsterdamse Begijnhof, Leonardus Marius. Hij verdedigde in de 
schuilkerkentijd het katholieke perspectief op het Mirakel van Amsterdam in zijn boek Amstelredams eer 
ende opcomen. De teksten en de prenten in dit boek droegen ertoe bij dat het Mirakel van Amsterdam tot 
op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel is gebleven van de katholieke identiteit in Nederland. 
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Ook zullen objecten te zien zijn uit de in 1908 afgebroken Heilige Stede, het middeleeuwse centrum van de 
Mirakeldevotie. Deze objecten behoren tot het belangrijkste religieuze erfgoed van Amsterdam. De 
indrukwekkende vroeg zestiende-eeuwse Mirakeldoeken van Jacob van Oostsanen verdienen bijzondere 
vermelding. Deze vroege weergaven van het Mirakel van Amsterdam zouden vanwege de meerjarige 
verbouwing van het Amsterdam Museum lange tijd niet meer aan het publiek getoond kunnen worden. 
Deze tentoonstelling biedt ook de unieke kans om de Occo Codex te bezichtigen. Dit indrukwekkend 
verluchte koorboek werd gebruikt voor de katholieke liturgie in de Heilige Stede en is voor het eerst sinds 
de achttiende eeuw terug in Amsterdam. 
 
Naast deze historische stukken zijn elders in de tentoonstelling ook werken van hedendaagse kunstenaars 
en jongeren te zien. In deze werken reflecteren zij samen op wat toekomstige generaties zich zullen 
herinneren van de stad. 
Ik nodig u van harte uit om onze tentoonstelling te komen bezoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
P.J.N.A. (Pieter Jan) vn Giersbergen MA  
Conservator 
 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder | Oudezijds Voorburgwal 38-40 
1012 GD Amsterdam |  M +31 (0)20 624 66 04 | www.opsolder.nl  | www.deanderekaart.amsterdam 
Aanwezig: Maandag t/m donderdag 
  
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) – 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) – 32 22 12.  
 

Voor huisbezoek of communie aan huis: 

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12  

 

Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 

Lasize Hillebregt voorzitter/ Kampweg 28 06-20 07 65 34 hillebregt@yahoo.com  
  Wrnd. secretaris 
 
Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07  jack.musters@kpnmail.nl 
 
Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl   
 
 

INLEVERTERMIJN 
 

De volgende Nieuwsbrief komt uit in de week voor zondag 6 juli en loopt t/m zondag 3 september.    
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 28 juni binnen zijn.  
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, De Oeverloper 287, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
 

DE OVERSTEEK  
 

De eerstkomende Oversteek (nr. 17-7), komt 16 juli uit.  
Het Vakantienummer. 
Kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 28 juni aanleveren bij Jaap Bottenberg, De Oeverloper 287, 
e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl   
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