
Nieuwsbrief (2025 - 8) voor de
     Geloofsgemeenschap
H. Willibrord - Swifterbant

Nieuwsbrief voor de  periode van 12 oktober t/m 16 november 2025

VIERINGENROOSTER

Zondag 12 okt. Gebedsviering
9:00 uur Voorg.: diaken Michael Buijkx
Livestream Lector: Mirjam Kemps

Koor: Cantorij
Koster: Davíd v.d. Schans

Zondag 19 okt. Eucharistieviering
9:00 uur Voorg: pr. Ton Huitink
Livestream Lector: Mirjam Kemps 

Koor: Cantorij
Koster: Tinus Jacob
Extra coll.: Missiezondag 

Zaterdag 25 okt. Filmavond
19:00 uur Inloop
19:30 uur Aanvang

Org.: Werkgr. Willibrord Cinema
Kostersteam 

Zondag 26 okt. GEEN VIERING 

Zondag 2 nov. Allerzielen
10:00 uur Woord- en Communieviering 
Livestream Voorg.: VEP: Marian Plasschaert      

en Ellen Pattiasina
Lector: Antoinette de Winter ??
Koor: Alliance
Koster: Vincent Hindle 
Extra Coll.: Sint Maarten actie
AFOS 

Zondag 9 nov. Raad van Kerken viering
10:00 uur Voorg.: Leken Marien van Staal-
 Livestream PGS    duine en Paul Crijns

Crèche en Kinderkerk
Coll.: voor Oec. Vanuit Bisdom

Zondag 16 nov. Eucharistieviering
9:00 uur Voorg: pr. Harry van der Vegt 
Livestream Lector: Marian Plasschaert 

Koor: Cantorij
Koster: Davíd v.d. Schans

Extra Coll.: Nat. jongeren coll.



BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK 

- 12 oktober t/m 2 november: Maria Vette
- 16 november: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:
31 juli: dhr. Benny Dibbelink, De Greente 70. Hij is 87 jaar geworden.
11 september: dhr. Dook (Dominicus Maria Musters, Slikslede 7. Op 86 jarige leeftijd.

VERKOOP DEVOTIONALIA

U kunt weer devotionalia kopen. En wel
Op 12 oktober kerkdienst om 9:00 uur in de Petruskerk 
Op 9 november kerkdienst om 11:00 uur in de Petruskerk 
U kan ook op de zaterdagmiddagen (rond 2 uur in de middag) voor bovengenoemde zondagen terecht.
Dan staat alles meestal wel klaar, wel even bellen .
Mijn telefoonnummer is 0320 227125 .

Tiny Kroeders. 
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DOE JE OOK MEE MET HET VORMSEL

Beste jongere, ouders en verzorgers,

Op woensdagavond 15 oktober organiseert de Norbertusparochie een 

informatie-start-avond voor het Vormsel en de vormselvoorbereiding in 

de Petruskerk, Botter 39-05 in Lelystad, aanvang 19:45 uur.

Op deze avond vertellen we wat het Vormsel is en wat de voorbereiding 

inhoudt. 

De Vormselviering is mogelijk in juni 2026.

Het Vormsel is een van de drie inwijdingssacramenten die we in de Katholieke kerk kennen, die je 

ontvangt als een teken dat je in de kracht van de Heilige Geest mag leven.

Je bent (waarschijnlijk) gedoopt en hebt de Eerste Heilige Communie gedaan. Nu je 12 of ouder bent 

stelt de parochie je in de gelegenheid om het Heilig Vormsel te ontvangen.

Er zijn zes vormselvoorbereidingsbijeenkomsten waarin we op een leuke en creatieve manier met elkaar 

in gesprek gaan, uit de bijbel lezen en ons voorbereiden op het Vormsel.

Meld je aan, in overleg met je ouders, op het e-mailadres: vormsel.lelystad@parochienorbertus.nl

Van harte welkom, met vriendelijke groet en hopelijk tot 15 oktober as.

Pastoor Ton Huitink, Carolien Wilmer, Bart de Ree, 0654798459.

WISSELING VAN DE WACHT!! PAUL VAN NOORT DANKJEWEL!

Beste parochianen,

in het voorjaar heeft de locatieraad en pastoraatsgroep Paul van Noort hartelijk bedankt voor zijn inzet en 
inspanningen voor onze geloofsgemeenschap als ledenadministrateur. Ruim 10 jaar heeft hij deze rol 
vervuld. In maart 2014 nam hij de administratie over van Marian de Munnik.

We kunnen ons allemaal vast een beeld vormen wat de taken zijn van een ledenadministrateur. Kort 
samengevat alle wijzigingen betreffende de leden hield Paul goed bij; nieuwkomers, overleden parochianen, 



geboortes, veranderingen van woon- emailadres of telefoon. De werkgroep catechese deed jaarlijks een 
beroep op hem om namen en adressen op te vragen van potentiële eerste communicanten of vormelingen.

In september 2016 nam Paul van Jack Musters ook het verzenden van onze 6 wekelijkse Nieuwsbrief over 
en alle mails die bestemd waren voor al onze parochianen zoals: extra aanvullingen – of wijzigingen op de 
Nieuwsbrief, overlijdensberichten van parochianen, uitnodiging voor een parochie-avond en andere extra 
berichten vanuit de locatieraad- en pastoraatsgroep. In de tijd van Corona werd het gebruik van de mail om 
ons te informeren nóg belangrijker. In die periode verzond Paul naar ons van maart 2020 tot mei 2022, 23 
keer de Pastorale Brief  vanuit het Norbertusteam en extra brieven van het dagelijks Norbertusbestuur. Wat 
lijkt dat weer lang geleden.                                                                                   

In maart 2023 kreeg Paul problemen met zijn provider en lukte het niet meer om mailberichten in grote 
getale te versturen. Jack Musters heeft toen alle verzendingen overgenomen want niets is zo vervelend als 
je de parochianen niet allemaal juist kan bereiken en informeren. 

Maar Jack had deze taak niet voor niets in 2016 overgedragen, dus gingen we op zoek naar een opvolger 
van Paul van Noort. En dat is inmiddels gelukt!

We zijn heel blij dat we Antoinette de Winter bereid gevonden hebben om alle voormalige taken van Paul 
over te nemen. Paul nogmaals dank voor je inzet en Antoinette, heel fijn en veel dank dat jij het stokje hebt 
overgenomen zodat de continuïteit van communicatie en administratie weer gewaarborgd is. 

namens locatieraad en pastoraatsgroep, Mirjam Kemps-van Berkum
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Beste  medeparochianen.

Geef met uw hart

Ook dit jaar zou het fijn zijn als we een aantal bewoners van ons dorp kunnen verrassen met 
een kerstpakket.

De werkgroepen Diaconie van de beide kerken willen zich hier graag voor inzetten. Dit kan 
echter niet zonder uw hulp. 30 november is er een extra collecte.

U kunt nu al storten op:

rek. 1125.02.075 van de Willibrord locatie  o.v.v.  Kerstactie

Koffiepunten van DE maar ook de Perla punten van AH.

Ook sparen we de bonnen van bakkerij Schaap zodat we weer een lekker broodje in het 
pakket kunnen doen

U kunt de bonnen bij Hanneke van Wageningen  inleveren.

Adres: De Lange Streek 37.

Bij voorbaat dank,

Namens de werkgroep diaconie

Nico, Albert Jan en  Lidy. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT CRISISNOODOPVANG WALIBI 

OKTOBER 2025 T/M MAART 2026

Vanaf oktober tot en met maart 2026 zal voor de vierde keer een Noodopvang AZC komen bij Walibi 
in Biddinghuizen. Hier worden zo’n 1250 vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Om hen activiteiten te 
kunnen aanbieden, zoeken de geloofsgemeenschappen in de regio vrijwilligers en verenigingen die 
hierbij (weer) willen meehelpen. Dat kan variëren van af en toe een keer iets doen tot wekelijks 
betrokken zijn. Ook is het mogelijk met een koor of muziekgroep een optreden te verzorgen. 



Er worden vrijwilligers gezocht voor de volgende activiteiten.

 taalles mannen of vrouwen beginners en gevorderden
 taalcafé  
 creatief vrouwen handwerkgroep
 sport en spel mannen
 kidsclub 4-12 jaar zaterdagmiddag 14-16 uur
 music events (koren, muziekgroepen, jamsessies)
 activiteiten tieners
 bijbelstudie
 vervoer
 activiteiten op projectbasis
Ook vanuit Swifterbant zijn vrijwilligers actief, meer informatie bij 

Marianne Greijdanus (coördinator kidsclub) of via noodopvangwalibi@gmail.com
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Geachte lezer,
Graag breng ik u op de hoogte van de volgende tieneractiviteit in ons aartsbisdom: een tiener jubilee 
naar IJsselstein.
In samenwerking met de parochie St Jan de Doper organiseert Jong Aartsbisdom een samenkomst 
voor tieners, in het teken van het Heilig Jaar.
Er is een kleine pelgrimage. Voor de parochies dichtbij kan dit op de fiets, voor hen die wel willen 
aansluiten maar fietsen te ver is, wees welkom!
Moment van ontmoeting tijdens de lunch
Er zal catechese worden gegeven door pastoor Ronald Den Hartog
De Heilige Mis wordt gevierd door pastor Gauthier de Bekker
We geven de tieners de mogelijkheid om te biechten voor wie wil, zo kunnen ze een aflaat voor het 
Heilig Jaar krijgen, omdat de basiliek in IJsselstein een jubileumkerk is en er aan alle voorwaarden 
wordt voldaan.
Uiteraard is er nog een gezellige afsluiting en dan gaat iedereen weer naar huis met fiets, trein of 
auto.
 
Praktische informatie:
Locatie IJsselstein: Sint Nicolaasbasiliek, Sint Nicolaasstraat 12, 3401 BP IJsselstein
 Auto: U kunt uw auto parkeren aan de overkant van de weg, in parkeergarage Overtoom.
Tram: halte Binnenstad
 
Programma in IJsselstein duurt van 12.00 uur tot 15.30 uur. Fietsen is dus niet meegerekend.
 
Aanmelden graag zo snel mogelijk via jeugdcatechese@hhart-maarssen.nl
 



Deze activiteit is gratis, maar een donatie is altijd welkom.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn de tieners in uw parochie te attenderen op deze activiteit?
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Met vriendelijke groet, Sarah Mijhad
Diocesane jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht
Email: mijhad@aartsbisdom.nl https://www.jongaartsbisdom.nl/
Aanwezig op: Wo en Do, tel. 030-2391954
 

De HERBRONNINGS ACTIVITEITEN zijn gestart

De nieuwe Herbronning 2025 – 2026 vol met activiteiten voor het komende jaar 
is verschenen. Samen met de Oversteek is deze bij u bezorgd of ligt dan achter 
in uw kerk. Of op de  website ook 
https://parochienorbertus.nl/nieuws/herbronning

Wij attenderen u in deze nieuwsbrief op de activiteiten die in oktober en 
november van start zullen gaan. Van harte aanbevolen! 
Later aanschuiven bij een serie kan ook nog. 

Lees verder op de volgende blz.
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Film in de kerk: CONCLAVE
Op dinsdag avond 14 oktober draait deze film die de opvolging van de paus verbeeld als 
een spel vol complotten, geheimen en achterkamertjespolitiek. 
Een ingetogen, spannende ‘thriller’ met een ongewoon hoogtepunt.
Starttijd film 19.30, inloop vanaf 19.00 uur Petruskerk Lelystad.

Van polarisatie naar nieuwsgierigheid
Donderdag 16 oktober kunt u laagdrempelige kennismaken met het thema polarisatie. Een 
avond die op interactieve praktische wijze uitnodigt tot oordeelsvrij luisteren en oefenen in verwondering 
en nieuwsgierigheid. De avond wordt verzorgd door Sandra Kamp. Aanvang 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, Schor 4, te Lelystad.

Prediker. Voor alles is een tijd
Op dinsdagochtend 30 september is de serie over het bijbelboek Prediker gestart. 
In dit boek worden de grote vragen grondig gesteld. Ook de cynische. De verteller neemt geen genoegen 
met gemakkelijke antwoorden. Als je deze oude wijsheidsleraar leest, voel je dat het maar de vraag blijft of 
we God vinden kunnen, maar alleen zoeken lijkt al de moeite waard; Het zijn 9 bijeenkomsten. De volgende 
is 28 oktober in de Petruskerk

Exodus – boek van de bevrijding.
Op donderdag avond 2 oktober gaan we lezen uit het boek Exodus op een leerhuis manier. Het 
verbazingwekkende verhaal van een groep slaven die wordt bevrijd: de allerhoogste macht mengt zich in de 
geschiedenis om het op te nemen voor machtelozen; We bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen 
elkaar uit, leren van elkaar, delen kennis en inzichten en stellen deze ter discussie: Voel je uitgenodigd. 
Er zijn 11 bijeenkomsten en de volgende is 30 oktober van 20 - 22 uur in de Petruskerk.

Vriend voor het Leven
Op dinsdag ochtend 4 november start de serie “Vriend voor het leven”. In diverse vormen wordt 
stilgestaan bij een bloemlezing van de gedichten, liederen, preken en verhalen van de in 2023 overleden 
Huub Oosterhuis. Het zijn in totaal 5 bijeenkomsten.



Petruskerk Lelystad, 9.30 – 12.00 uur.

Bloemschikken in de kleuren van het kerkelijk jaar; 
Een 3-delige workshop die start op donderdagochtend 6 november.
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk en het verbeeldt het thema van 
een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Meer weten en zelf maken?
Aanmelden vóor 1 november i.v.m. de inkoop van de bloemen!

Kennismaken met Mattheüs; korte cyclus met start op 6/11
Het komende kerkelijk (A-)jaar begint op 30 november a.s., waarbij het Evangelie van Mattheüs in de 
zondagse lezingen centraal zal staan. Wie is deze Mattheüs, welke bedoeling had hij met dit Evangelie en 
wat is het bijzondere eraan?
De avonden zijn do. 6, wo. 12 en di. 18 november om 19.30 uur in de Ludgeruskerk.

Jozefgroep: Kijken in de ziel
Op maandag avond 17 november start de Jozefgroep voor mannen. 
In een serie gesprekken ‘Kijken in de ziel’ volgen we 12 religieuze leiders en gaan we over hun meningen 
en inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de zin van ons bestaan, etc. met elkaar in 
gesprek. Aanvang 20 uur in de Petruskerk.
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De droom van God - vredeswake

‘De droom van God: een plaats van vrede, waar liefde tussen mensen woont.’
Hoe zou dat er uitzien? Tijdens de vredes wake luisteren we naar hoopvolle 
verhalen, proberen we die te duiden, worden we stil, horen we muziek en 
bidden we om vrede;
De volgende wake is op wo. 19 november van 19 - 20 uur in de kapel van de 
Petruskerk.

Huub Oosterhuis – de biografie door Marc van Dijk m.m.v. de Cantorij
Op dinsdag avond 25 november is er in de Ontmoetingskerk een inspirerende avond over de theoloog en 
dichter Huub Oosterhuis (1933-2023) en zijn gedachtegoed. Leidraad is de in 2023 verschenen biografie 
over Huub Oosterhuis die Marc van Dijk vele jaren mocht volgen en spreken. Er wordt geluisterd en 
gezongen. Aanvang 20 uur.

Later aanschuiven bij een serie kan ook nog  herbronning@parochienorbertus.nl

Film Patch Adams op zaterdag 25 oktober 
Inloop 19.00 uur aanvang 19.30 uur
In De Hoeksteen te Swifterbant

BEDENKER VAN CLINIC CLOWNS EN GRATIS ZIEKENHUIS 
VOOR ARMEN



Na een kort verblijf in een psychiatrische instelling, besluit Patch Adams 
dokter te worden. Patch wordt meteen een buitenbeentje op de campus, 
want hij vindt dat gelukkige en lachende patiënten sneller genezen dan 
anderen. Wanneer hij zijn theorie wil toepassen tijdens

 
zijn studie, stuit hij op fel verzet en afkeer van de decaan. Het brengt hem in moeilijkheden. 
Dit weerhoudt hem er echter niet van om met zijn vriend Truman en zijn aanvankelijk 
sceptische medestudente Carin vrolijke bezoekjes te brengen aan de patiënten in het 
ziekenhuis. 6

Maar Patch wil meer, veel meer: een eigen, onafhankelijk en vrij ziekenhuis waar patiënten 
geen nummer zijn, maar echte mensen.

Thema’s in de film zijn:

 De helende kracht van aandacht en humor
 De patiënt wordt niet met kwaal aangeduid, maar heeft een naam
 De verheven status van artsen ontrafelen, artsen menselijk maken
 Ieder heeft recht op ziekenhuishulp, niet helpen wegens onvoldoende papieren kan 

niet

Een unieke  film , die je niet mag missen!

Geniaal en gek zijn ligt dicht bij elkaar, liefde en nijd, humor en tragedie, ontroerend en 
hartverscheurend.

Toegang en hapjes gratis, drankjes € 2,00

VIERINGEN VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP WILLIBRORD WORDEN 
GESTREAMD.

Hoe heet zij?

Zijn grote liefde



Sinds maart worden alle vieringen van onze geloofsgemeenschap, inclusief de speciale vieringen als 
meditatieve vieringen en uitvaartvieringen, via streaming uitgezonden. Deze kunnen direct of later 
teruggezien worden.

In het vieringenrooster in de Nieuwsbrief en De Oversteek wordt slechts een aantal keren vermeld dat er live 
streaming is. Dit is niet het geval. Er wordt in principe altijd gestreamd.

Als vermeld is in de vorige publicatie:
“Er is sinds maart ervoor gekozen alle vieringen uit te zenden, zodat er dan altijd op gerekend kan worden 
dat er uitgezonden wordt en dat zich niet het feit zich voor doet: dan geen uitzending en dan wel.”

Hoe kijk ik mee of kijk ik later terug?
Tik in: www.kerkdienstgemist .nl, dan tik in de zoekbalk in: sw. Kies dan: Geloofsgemeenschap Willibrord. 
Zoek dan in uitzendingen of agenda de gewenste uitzending.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:
neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com 
b.g.g. mw. M. Kemps (0321) – 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl 
b.g.g. mw. J. Jacob (0321) – 32 22 12. 

Voor huisbezoek of communie aan huis:
neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 

Locatieraad:
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres

Lasize Hillebregt voorzitter/ Kampweg 28 06-20 07 65 34 hillebregt@yahoo.com 
Wrnd. secretaris

Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07  jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl 
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INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt uit in de week voor zondag 16 november en loopt t/m zondag 21 december. 
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 8 november binnen zijn. 
De kopij stuurt u naar Jaap Bottenberg, De Oeverloper 287, Dronten, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

DE OVERSTEEK 
De eerstkomende Oversteek (nr.18-2), komt 19 november uit.
Thema: Advent, Kerst, Nieuwjaar.
Kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk zaterdag 1 november aanleveren bij Jaap Bottenberg, De Oeverloper 287, 
Dronten, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  



28 NOVEMBER 2025

GEMEENSCHAPSAVOND

Ook dit jaar vinden we het weer erg  fijn om met onze geloofsgemeenschap samen te komen. Dit 
doen we met een gezellige avond, waar we elkaar ontmoeten en samen wat drinken en genieten van 
een borrelhapje. We kijken ook samen naar hoe het gaat als geloofsgemeenschap. Doen we de goede 
dingen en wat zien we in de toekomst graag gebeuren? 

Zet u 28 November 2025  alvast in uw agenda? De officiële uitnodiging volgt. 

NIEUWS VANUIT DE LRPG

In september hebben wij als LRPG wederom vergadert. Op dit moment houden een aantal verbeteringen 
aan de Hoeksteen ons bezig. Zo kijken we naar het geluid in onze kerkzaal, maar vragen grotere uitgaves 
ook onze aandacht. Zo kun je denken aan het vervangen van de CV (buizen) of waar er nog meer gordijnen 
moeten komen. Stille krachten achter deze vraagstukken zijn onze vrijwilligers. In dit geval de 
Hoeksteencommissie, de energiecommissie en de “upgrade foyer” commissie. Het zijn natuurlijk maar 
namen van commissies, maar wat deze commissies bindt is dat achter die naam een groep mensen schuilt 
die van de Hoeksteen iets moois en duurzaams willen maken. Wat fijn! Als LRPG zijn we niets zonder deze 
inzet, want het zijn best vraagstukken waar je niet zomaar over kan besluiten. 

Lazise Hillebregt, voorzitter LRPG

HERHAALDE OPROEP!

Gezocht: vrijwilligers voor het maken van de nieuwsbrief, het boekje ( t.b.v. viering of uitvaart) en printen van 
zowel de nieuwsbrief als boekjes.

Wist u dat dit als heel veel klinkt, maar dat alle taken goed te verdelen zijn in taken van enkele uren? En met 
genoeg vrijwilligers de belasting meevalt? Voor nu hebben zich te weinig vrijwilligers gemeld, vandaar de 
herhaalde oproep. 

Helaas kan het in de toekomst zijn dat met te weinig vrijwilligers we niet dezelfde dienstverlening kunnen 
leveren die we nu wel doen als geloofsgemeenschap. Denkt u met ons mee of u vrijwilligers kent of zelf 
bent?   
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